
PROJECT SLEDDERTUIN
Wist je dat de kinderen in Sledderlo groene vingers hebben? Tot deze ontdekking 
kwamen we enkele maanden geleden tijdens onze activiteiten. Het leek ons dus 
een goed idee om hier een project rond te doen. 

Het project bestond uit verschillende sessies. 

De eerste sessie was het kennis maken met de verschil-
lende groenten en kruiden. Ook mochten de kinderen 
een eigen droomtuin uit klei maken. Van daaruit werd 
er dan beslist wat we zouden planten in onze moestuin. 
De week erna gingen we in de winkel al aardbeien en 
enkele kruiden kopen. Samen maakten we de tuin he-
lemaal klaar om deze plantjes te planten.

Tijdens de derde sessie gingen we met de kinderen op 
bezoek bij ‘ Het vrije veld’. Bioboer Souliman gaf ons 
een zeer leerrijke rondleiding en heel wat tips en tricks 
om zelf aan de slag te gaan. Aan het einde van dit be-
zoek zochten we ook daar nog enkele plantjes uit voor 
onze eigen moestuin.

Acht enthousiastelingen uit het 3de en 4de leerjaar 
stonden te popelen een moestuinbak te maken en we 
hadden al de perfecte plaats om dit te doen… een oude 
zandbak die dringend een nieuwe invulling nodig had! 
We kwamen zes dinsdagen samen om deze droom 
waar te maken en dit mooie project kreeg de naam 
‘Sleddertuin’. 



Tijdens de 6de, en tevens ook de laatste sessie, was het dan eindelijk zover. We konden onze groenten en krui-
den oogsten! Ons harde werk werd beloond met een heel goede oogst. Ongetwijfeld zaten de goede zorgen en 
de liefde voor tuinieren van onze kinderen hier voor iets tussen. Als afsluiter nodigden we de gezinnen van onze 
kinderen uit om te komen genieten van een frietje met een salade uit eigen tuin. Het werd een zeer gezellige 
afsluiter van het project. Zelfs vandaag nog komen de kinderen af en toe langs om de moestuin water te geven. 
Zo kunnen de plantjes, net zoals de kinderen, blijven groeien. 

In week 4  kwamen we tot de ontdekking dat onze 
plantjes al heel goed aan het groeien waren. Helaas ook 
het onkruid dus moesten we dit maar snel verwijderen.  
Een minder leuke klus maar het hoort er nu eenmaal 
bij. Ook kochten we onderbroeken om te begraven in 
onze tuin. Klinkt gek hé? Niet zomaar een onderbroek 
maar een katoenen onderbroek. Door het project ‘On-
derbroek ondergronds’ leerden we dat je hierdoor kan 
ontdekken hoe vruchtbaar je grond eigenlijk is. 

Na twee maanden graaf je de onderbroek terug op; hoe 
meer aangevreten hij is door de beestjes, schimmels 
en bacteriën in de grond, hoe vruchtbaarder de grond… 
dus hoe beter je groenten gaan groeien. Voorlopig zit 
onze onderbroek nog begraven dus we wachten nog 
even in spanning af hoe het met onze grond gesteld is. 

Om niet te vergeten 
waar onze onder-
broek begraven ligt 
kwamen de kinde-
ren op het geniale 
idee om er een 
grafsteen voor te 
maken. 
‘RIP onderbroek’. 

Terwijl we geduldig wachten tot onze groentjes en kruiden voldoende gegroeid 
waren, hebben we in de volgende sessie naamplaatjes gemaakt. Zo wisten we 
nog goed welke groentjes aan welke plantjes zouden groeien en konden we de 
juiste benamingen nog eens goed oefenen. 

We waren aangenaam verrast door de creativiteit, zorgzaamheid en leergierigheid van de kinderen tijdens dit 
project. Hun enthousiasme en engagement is bewonderenswaardig. De kinderen leerden dat wat je verzorgt en 
liefde geeft, groeit. Doorheen het project kregen ze steeds meer verantwoordelijkheden en we zagen dat de be-
trokkenheid hierdoor ook steeg. Ze kwamen ook buiten de dinsdagen spontaan langs om te helpen. We zijn dan 
ook super trots op wat ze bereikt hebben en hopen dit project de volgende jaren nog verder te zetten. 


